
Inloopdag op Ewsum 12 december 2015 

 

Op zaterdag 12 december was onze 

jaarlijkse inloopdag op Ewsum met dit 

jaar het winkeltjesproject als 

hoofdonderwerp. 

De expositie ruimte was volledig 

ingericht met oud materiaal dat vroeger 

in de winkeltjes werd verkocht en dit 

liet oude tijden herleven. 

Een gedeelte van de expositieruimte leek soms net een 

bioscoopzaal, de film uit 1966 over de middenstand van 

Middelstum bleek een goede publiekstrekker en deed de 

bezoeker dan ook een uur gefascineerd kijken naar wat er 

zich in die tijd  bij de Middelstumer middenstand 

afspeelde.  

Op de grote tafel in de expositieruimte lagen vergrote foto’s van  oude 

winkeltjes die Middelstum vroeger rijk was en bij het zien daarvan kwamen 

mooi anekdotes en verhalen los. 

Een veel gestelde vraag die dag was, hoe is het met de 

verkoop van het boek van Meile Bakker “Knikkeren in 

spertijd”, daar werd dan in de sfeer van de dag op 

geantwoord met: die gaan als broodjes over de 

toonbank. 

De werkgroep die zich bezig houd met het verzamelen 

van winkelmateriaal van de voormalige gemeente Middelstum, kan terug kijken 

op een zeer geslaagde dag, het heeft veel informatie en waardevolle contacten 

opgeleverd. 

Alle informatie dat is aangeboden wordt gevoegd bij het gene dat al bij de 

werkgroep op de plank ligt en zal te zijner tijd in boekvorm worden uitgebracht. 

 

 


